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Stoelendans op zondagmorgen

Alle plaatsen zijn vrij in onze kerk. Vroeger was dat
anders, toen konden kerkgangers vaste zitplaatsen
huren. De beste zitplaatsen kostten het meeste geld.
Zoals voetbalstadions tegenwoordig dure skyboxen
hebben, zo hadden kerken vroeger dure herenbanken.
Gelovigen met minder geld moesten het met mindere
plaatsen doen. Of ze moesten wachten tot vlak voor het
begin van de dienst ergens een lampje begon te branden.
Als dat lampje ging branden, waren alle plaatsen die nog
niet bezet waren weer vrij. Ook de duurdere. Zodat de
laatsten alsnog de eersten konden worden.

In het Brabantse dorp waar ik als kleuter woonde, werden
de zitplaatsen in de kerk nog verhuurd. Maar de
vreemdeling, een reiziger of toerist, die er op een
zomerse zondag naar de kerk ging, was zich daar niet van
bewust. Hij kwam tamelijk vroeg, zocht een mooie plaats
uit in een van de kerkbanken en ging zitten. Dat had hij
beter niet kunnen doen, want even later kwam er een
nors kijkende medegelovige naast hem staan. Het betrof
een gezette man op leeftijd, die gekleed ging in een
donker pak waarvan het jasje nogal knelde rond de
middel. De vreemdeling mompelde iets van:
‘Goedemorgen.’ De norse man beantwoordde de groet
niet. Hij zweeg, en hij bleef staan. Hij wachtte een lange
minuut waarin niets gebeurde. Toen draaide hij zich een
halve slag en liet zich zakken op de schoot van de
vreemdeling die de euvele moed had gehad om op de
plaats te gaan zitten, waar hij al sinds mensenheugenis
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goed geld voor betaalde. Vergeefs probeerde de gast de
kreet die zijn mond verliet te smoren, waarna hij zo snel
hij kon onder de gezette medechristen vandaan kroop en
afdroop naar een andere kerkbank, ergens achteraan. De
kerk wvulde zich met geroezemoes. Mensen keken
beschaamd naar de grond. Zo niet de jongeren die het
allemaal vanaf de gaanderij hadden zien gebeuren. Die
keken elkaar ongelovig en hoofdschuddend aan. En al
snel: samenzweerderig.

Een kleine week later, op zaterdagavond, werd er
ingebroken in de schuur van de gezette man, die
weduwnaar was en misschien daarom wel zo nors keek.
Er werd niets gestolen van de man die een kilometer of
twee buiten het dorp woonde. Wel werden met een mes
de banden van zijn fiets lek gestoken. De man ontdekte
de gevolgen van de inbraak de volgende ochtend, toen hij
zijn fiets uit de schuur wilde halen om ter kerke te gaan.
Er zat niets anders op, hij moest gaan lopen, het hele eind,
want een auto had hij niet. Hij zette er stevig de pas in.
Toen hij zwetend in zijn donkere pak bij de kerk
arriveerde, was het bijna tien uur. Hij haastte zich naar
zijn vaste plaats maar die trof hij, tot zijn niet geringe
verbazing, net als op de vorige zondag bezet aan. Waar
een week eerder een onbekende man op zijn plaats had
gezeten, daar zat nu een opgeschoten jongen van een
jaar of zestien. De man bracht dit keer geen geduld op, hij
maakte aanstalten om meteen plaats te nemen bovenop
de puber. Maar die liet het niet zover komen. De jongen
stond snel op en wees met zijn lange, spakerige arm naar
het brandende lampje op het klankbord van de kansel. En
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hij zei hardop, zodat iedereen in de kerk het horen kon:
‘Het spijt me, meneer, maar alle plaatsen zijn vrij als het
lampje brandt. Volgende keer moet u wat vroeger
komen.’

Dit keer was het de gezette man in zijn donkere pak die
afdroop, naar een bank achteraan in de kerk. Vanaf de
gaanderij had de plaatselijke jeugd, die deze
zondagochtend in opvallend grote getale naar de kerk
was gekomen, de stoelendans met ingehouden adem
gadegeslagen. Toen hun vriend triomfantelijk naar de
gaanderij opkeek, vlogen daar tientallen duimen als
duiven de lucht in.

Ds. Frans Willem Verbaas
Gemeenteberichten

Terugblik op Pasen

We leven in spannende tijden. De oorlog in Oekraine, het
geweld in en rondom Gaza, de klimaatzorgen en de
wereldwijde verdeeldheid zorgen ervoor, dat onze feest-
en gedenkdagen een extra lading krijgen. We merkten dit
ook met Pasen, het feest waarop we vierden dat Christus
is opgestaan uit de dood. Want Pasen staat voor zoveel
meer dan het weer tot leven komen van een bijzonder
mens die 2000 jaar geleden leefde en stierf. Pasen staat
voor leven dat sterker is dan de dood, voor licht dat de
duisternis overwint, voor liefde die de haat het nakijken
geeft, voor vrede die het laatste woord heeft. Het was
alsof we dat dit jaar met Pasen allemaal nog sterker
voelden dan in andere jaren.
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De diensten in de Stille Week die aan Pasen voorafgingen,
dit jaar gehouden in Langezwaag, kenden door alle
wereldwijde spanningen een bijzondere lading. En dat
gold ook voor het Paasontbijt en de Paasviering op Eerste
Paasdag. Tijdens het paasontbijt en de aansluitende
Paasviering op 20 april in de Matthelstsjerke, was een
flinke groep Oekraiense dorps- en streekgenoten
aanwezig. Zij hadden hun traditionele paasmandjes
meegenomen, gevuld met lekkernijen en kaarsjes, die
aan het begin van het ontbijt werden gezegend. Uit de
Bijbel werd voorgelezen in het Nederlands en in
het Oekraiens. En tijdens de dienst zong het
gelegenheidskoor een Oekraiens lied. Samen deelden we
de hoop en het vertrouwen dat vrede, rechtvaardige
vrede, het laatste woord zal hebben.







Vanuit de kerkenraad.

In onze gemeente is er op dit moment veel dat ons
bezighoudt: gezondheidsproblemen, operaties,
ziekenhuisonderzoeken, het verlies van dierbaren, maar
ook werk gerelateerde zorgen en bedrijfsproblemen.
Laten we op elkaar passen en meeleven in moeilijke
tijden.

De ‘oude’ paaskaarsen zijn dit jaar gegaan naar Sieberen
en Janke van der Meulen en Johan en Ida Knobbe.

In het vorige kerkblad deden we een oproep om na te
denken over het belang van het voortbestaan van onze
gemeente en om — waar mogelijk — een bijdrage te
leveren, bijvoorbeeld door de kerkenraad te komen
versterken. We zijn dan ook heel blij te kunnen melden
dat Lucy Ockers bereid is gevonden om het ambt van
ouderling op zich te nemen. Dat betekent niet alleen
verlichting van taken, maar geeft ook een morele boost.
Dankjewel, Lucy!
We zijn nog op zoek naar een diaken.

Het beleidsplan bevindt zich in de afrondende fase. Met
alle input die we als kerkenraad het afgelopen jaar
hebben ontvangen, hebben we een mooi, actueel en
werkbaar document kunnen opstellen. Zodra het klaar is,
zullen we het met jullie delen.

Binnenkort ontvangt u ook het jaarboekje van onze
gemeente, met daarin namen, adressen, wijkindeling, de
verslagen en de financiéle verantwoordingen over 2024.



Het is altijd weer een flinke klus om alle gegevens zo
correct mogelijk op papier te zetten.

Onze dank en waardering voor diegenen die hieraan zijn
of haar medewerking hebben verleend!

In verband met ziekte van de voorzitter is er dit voorjaar
geen gemeenteavond. Heeft u vragen of opmerkingen
over het jaarboekje, dan kunt u deze stellen via mail;
voorzitterpgtt@gmail.com.

Voor vragen over het financiéle gedeelte van de
kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met Andries
Hoekstra telnr. 06 20530609.

Voor vragen over het financiéle gedeelte van de diaconie
met Anna Rijpma telnr. 0623816862.

Met vriendelijke groeten,
Hilda Feenstra

Classisbrief Fryslan “Minsken fan ‘e wei”

De classisbrief Fryslan komt 10 keer per jaar uit.

Eerder werd deze brief helemaal in Tsjerkepaad
afgedrukt, hier gaan we mee stoppen.

De laatste classisbrief “ Minsken fan ‘e wei” nr. 3 is
geplaatst op de Tsjerke app. Dit blijven we doen

maar u kunt de classisbrief ook lezen via de website van
classis Fryslan; https://www.classisfryslan.nl/

Deze website bevat naast de nieuwsbrief veel
interessante informatie over de PKN gemeenten in
Friesland.

Vriendelijke groet Janneke Vrijburg



Buren uit de PG Tjalleberd-De Knipe te gast op
Hemelvaart

Dat we regelmatig met onze buren uit Langezwaag,
Luxwoude en Jonkerslan kerkdiensten houden, daar zijn
we al aan gewend. Maar op Hemelvaartsdag, 29
mei, krijgen we dit jaar in Tijnje bezoek van protestantse
buren uit Tjalleberd en De Knipe. De PG Tjalleberd-De
Knipe is onlangs gestopt met doordeweekse diensten als
de Biddag, de Dankdag en Hemelvaart. Vandaar dat men
vroeg of men gemeenteleden die op een dergelijke dag
toch graag ter kerke willen, naar de PG Tijne-Terwispel
mag doorverwijzen. We hebben natuurlijk ‘Welkom!’
gezegd, en hen ook uitgenodigd om dan ook met een
ambtsdrager (ouderling of diaken) aanwezig te
zijn. Spontane vormen van (regionale) samenwerking zijn
vaak de mooiste! Het lijkt me overbodig te zeggen, dat we
onze gasten niet zullen behandelen zoals het geval is in
het verhaal waarmee dit nummer van Tsjerkepaad
opent. Ook na de dienst willen we gastvrij zijn, en
meteen de gelegenheid te baat nemen om wat nader
kennis te maken. Na de Hemelvaartsdienst wordt dit jaar
dus koffie en thee geschonken in De Utkomst.

Pinksteren, 8 juni

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige
Geest, vieren we op 8 juni samen met de inmiddels
vertrouwde buren uit Langezwaag, Luxwoude en
Jonkerslan. De Pinksterdienst vindt in de kerk van Tijnje
plaats. Dit keer hangen er, zoals in voorgaande jaren het
geval was, geen pinkstervlammen in de kerk, maar zult u
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fruitmanden aantreffen vol ‘vruchten van de Geest’.
Welke vruchten dat zijn? U kunt het alvast nakijken in
Galaten 5: 22-23.

In Memoriam Gré Dijkstra

Op 29 maart jl. is Gré Dijkstra-Lageveen overleden. Ze
werd in Tijnje geboren op 28 november 1945, en ze is in
Tijnje overleden, 79 jaar oud. 54 jaar was ze getrouwd
met Bouke Dijkstra en met hem gaf zij het leven door aan
Anita en Richard. Bloemschikken was een passie van haar,
en jarenlang was ze vrijwilligster in het Dorpshuis Al vanaf
haar kindertijd was haar gezondheid broos. En op haar
oude dag werd het er niet beter op, ze werd door haar
ziekte zelfs behoorlijk beperkt. Maar ik heb haar leren
kennen als een vrouw met een warme en levendige geest.
Ik herinner me bijzondere gesprekken over spirituele
onderwerpen en over de actuele politiek. Op zaterdag 5
april is zij gecremeerd in Crematorium Haskerpoort te
Oudehaske. Op zondag 13 maart hebben we in de kerk
voor Gré Dijkstra een kaart en een gedachtenissteen in de
kerk geplaatst. Daarbij zongen tot haar nagedachtenis
een paar coupletten uit Lied 737, over ons verlangen naar
een nieuwe wereld, een nieuw Jeruzalem. En zeker is
geen ziekte daar, /geen ongeluk, geen dood, / geen boze
duivel, geen gevaar / en geen gebrek aan brood.

(FWV)



Berichten uit de Regio

Regionale activiteit: Taizéliederen zingen op
vrijdagavond 13 en 20 juni en op zondagavond 22 juni in
de Mattheiistsjerke van Langezwaag

De liederen van de oecumenische kloostergemeenschap
van het Franse dorpje Taizé worden ook in Nederlandse
kerken graag gezongen. De liederen bestaan uit korte
teksten op prachtige melodieén, die een aantal malen
worden herhaald. In het Liedboek, Zingen en bidden in
huis en kerk zijn een aantal Taizéliederen opgenomen
(bijvoorbeeld Lied 103, 117d , 301:, 681 en 900 ). De
liederen kunnen eenstemmig en meerstemmig gezongen
worden. Dat laatste is niet erg moeilijk, maar je hebt er
medezangers en een kundige dirigent voor nodig. Die
hebben wij gelukkig in de persoon van Jan Andries
Dijkstra. De ervaring leert dat een avond Taizé zingen iets
met een mens doet: je komt tot rust, je wordt geraakt, je
geniet, je raakt geinspireerd.

Vanuit de Raad van Kerken van Gorredijk en omgeving
wordt op zondagavond 22 juni in de Matthelstsjerke van
Langezwaag een zomeravondviering georganiseerd, die
in de sfeer van Taizé zal verlopen: veel zingen, een korte
lezing en een lange stilte in een sfeervol aangeklede kerk.
ledereen die van zingen houdt is van harte uitgenodigd
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om op de twee voorafgaande vrijdagavonden, 13 en 20
juni, het meerstemmig zingen van een aantal
Taizéliederen te oefenen in de Matthelstsjerke.
Uiteraard bent u op zondagavond 22 juni ook welkom in
de Matthelstsjerke, als u de voorbereidende
zangavonden niet hebt bijgewoond.

Degenen die de voorbereidende zangavonden bezoeken,
wordt, zoals de Raad van Kerken Gordeo dat gewend is,
om een eenmalige bijdrage van € 5,- gevraagd. Voor de
Taizéviering van 22 juni is geen toegang vooraf, al wordt
er aan het einde van de dienst wel gecollecteerd.
Opgave voor de zangavonden van 13 en 20 juni wordt
op prijs gesteld.

Aanvang zangavonden vrijdag 13 en 20 juni: 19:30 uur
Aanvang Taizéviering op zondag 22 juni: 19:30 uur
Plaats zangavonden en Taizéviering:

Mattheustsjerke, Langezwaag

Leiding: Jan Andries Dijkstra en ds. Frans Willem Verbaas
Bijdrage: €5,-

Contactpersoon: Frans Willem Verbaas

Opgave: E. fw.verbaas@gmail.com of M. 06-39510898
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Kerkenwandeling Gorredijk op zondag 29 juni.

Wat verbindt mensen meer dan samen op stap te gaan?
Vanuit deze gedachte organiseert de Raad van Kerken,
Gorredijk e.o., een wandeling langs kerkgebouwen in
Gorredijk. Er zijn er nogal wat in deze plaats, ook al zijn ze
niet allemaal meer in gebruik. Welke plaatsen doen we
allemaal aan? We verzamelen om half drie,
zondagmiddag 29 juni, in de parochiezaal van de
katholieke kerk, met een kop koffie/thee. Om 15.00 uur
starten we met een bezichtiging van de katholieke kerk.
Dan lopen we langs de voormalige Doopsgezinde kerk,
ook de Ontmoetingskerk en de restanten van de oude
hervormde kerk. We staan stil bij het monument voor de
weggevoerde joden. Het gebouw van de Regiobank geeft
een paar van zijn geheimen prijs: hier hield Domela
Nieuwenhuis zijn bijeenkomsten. De vrijmetselarij wordt
niet vergeten, en via de voormalige gereformeerde kerk
komen we bij een lege plek aan de Langewal waar de
synagoge heeft gestaan. Dan naar het pakhuis waar de
katholieke gemeenschap begon met haar erediensten,
een soort ‘Onze-Lieve-Heer-op-Zolder’. We vergeten het
kerkje Eben Haézer niet en ook bezoeken wij de oude kerk
van Kortezwaag. Zo wandelen we weer terug naar de
katholieke kerk en is de wandeling ten einde. Aanmelding
is niet nodig, en natuurlijk zijn alle belangstellenden van
harte welkom!

De voorbereidingscommissie:

Dhr. Rinse Spits
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Speciale kerkdiensten voor jong en ouder in mei en juni

Zondag 25 mei 9.30 uur:
Fan dumke oant sukerbdle tsjinst.
Beleefdienst voor jonge en oudere mensen.

In deze dienst ontdekken we wat er in de tijd van Jezus
Hemelvaart tot aan Pinksteren gebeurde. De leerlingen
van Jezus hebben weinig opleiding, weinig lef en spreken
alleen maar hun eigen dialect. Daarbij begrijpen ze lang
niet alles van wat Jezus hen leerde. Ze krijgen twee
opdrachten. De eerste is: wachten. De tweede is: gaan!
En dan bereikt het Goede Nieuws zelfs ons!

In deze dienst zullen we samen ontdekken, samen vieren
en samen eten. De dienst duurt daarom tot 11.00 waarna
er voor iedereen sukerboéle met thee, koffie of limonade
klaar staat.

Hartelijk welkom,

Het kliederkerkteam

Joke, Fokje, Marixanne en Nynke

13



Zondag 22 juni 9.30 uur: De Overstapdienst
In deze dienst zal er speciale aandacht zijn voor de
basisschoolkinderen van groep 8

Als gemeente willen we de kinderen van groep 8 niet
ongemerkt de nieuwe fase van de middelbare school in
laten gaan. Samen met je familie nodigen we je uit voor
de Overstapdienst!

Wil je jouw zoon of dochter opgeven dan kan dit door een
berichtje aan:

Joke Quarrée: 06 34237852
Nynke Stallinga 06 13798381
Mail: brea.en.fisk@gmail.com

Het thema is: (G)EEN dak boven je hoofd. We willen dit
thema met jeugd en volwassenen vormgeven door het
bouwen van een ‘sloppenwijk’ van kartonnen hutjes. Wil
je mee doen? Begin net als wij, alvast met het verzamelen
van karton en houd 21 en 22 juni vrij! Nadere informatie
volgt. Wil je niks missen en persoonlijke informatie
ontvangen? App of mail ons.

Hartelijke groet,

Namens het jeugdwerk
Nynke
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De koffieochtenden zijn op;

28 mei

In juni geen koffiedrinken
om 10.00 uur in de Utkomst

K wil even met Je praten

even zomaar, Voor de 3ezeUJ5\neid
her ke_bJe een kope koffie

K steel swoon wat van je tid.

W

Vergeet niemand: campagne ‘Ook voor jou’ helpt
inwoners Opsterland die het moeilijk hebben.

Vanaf 22 april start de landelijke campagne ‘Onder de
Radar — Ook voor jou’, bedoeld om mensen te bereiken
die in armoede leven, maar geen gebruik maken van
voedselhulp. In de gemeente Opsterland zijn dit er naar
schatting tientallen, misschien zelfs honderden. De
voedselbank roept inwoners, organisaties en vrijwilligers
op om te helpen deze doelgroep beter te bereiken.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een grote groep mensen
recht heeft op voedselhulp, maar hier geen gebruik van
maakt. Dit komt onder andere door schaamte, trots, hulp
van familie of onbekendheid met de mogelijkheden. De
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campagne wil laten zien dat voedselhulp laagdrempelig,
tijdelijk en zonder oordeel is. Niemand hoeft zich te
schamen — het kan iedereen overkomen dat het
financieel even tegenzit.

Ook in Opsterland zijn er mensen die tussen wal en schip
vallen, weet de voedselbank. “We willen hen laten weten:
je bent welkom. En we helpen je graag weer op weg.” Om
dit te bereiken worden in de komende weken flyers en
posters verspreid in alle dorpen van de gemeente, en
verschijnen berichten op social media. Ook huisartsen,
scholen, dorpshuizen en andere lokale plekken doen
mee.

De voedselbank werkt in deze campagne samen met
landelijke en lokale partners. Binnen de campagne wordt
extra aandacht besteed aan toegankelijke communicatie,
een eenvoudig aanmeldproces, en het delen van
persoonlijke verhalen van mensen die eerder hulp
ontvingen.

“We hopen dat meer mensen de stap durven zetten,”
vertelt Foekje Bouma, voorzitter van voedselbank
Opsterland. “En we zijn heel dankbaar dat zoveel
vrijwilligers en organisaties in onze gemeente zich
inzetten om die boodschap te verspreiden.”

Inwoners die willen helpen met verspreiding van de
materialen, of die tips hebben voor locaties waar de
campagne zichtbaar moet zijn, kunnen contact opnemen
met de voedselbank. Meer informatie over de campagne
is te vinden op de Facebookpagina van Voedselbank
Opsterland.
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De rugzak van het leven.

leder mens draagt in zijn leven

een onzichtbare rugzak mee

Bergt daarin zijn vreugde en zorgen,
een verzameling van wel en wee
Soms is de rugzak zwaar van stenen,
een ander moment weer vederlicht
Dan blijft er nog wat ruimte over,
maar dikwijls kan hij niet meer dicht
Kijk je in een verloren uurtje

heel de inhoud nog eens door,

Dan kan er meestal iets verdwijnen
wat zijn waarde verloor

Langzaam wordt je rugzak leger,
levensmiddag is voorbij

en bij het naderen van de avond
werp je een deel van de last opzij
Maar is er nog veel van waarde

wat je koester, graag behoudt

Al schijnen het kleinigheden

het zijn vaak herinneringen meer dan goud
leder draagt zijn eigen rugzak
Niemand die hem overneemt en

Je hoeft niet bang te wezen

dat een dief hem ooit ontvreemd.
(via Wilma Altena)
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Pinksterfeest 316 Wijnjewoude Van 6 tot 9 juni 2025
Het thema voor dit jaar is Welkom Thuis!

Het thema bepaald ons erbij hoe welkom we zijn bij
Vader. Uitgangspunt is het verhaal uit Lucas 15. De zoon,
die er op uit gaat met de erfenis van zijn Vader en die er
door jaagt. En als hij dan niet meer weet waar hij het
zoeken moet denkt hij terug aan thuis. De vader staat
liefdevol en bewogen op de uitkijk en de zoon krijgt een
koninklijke feestelijke ontvangst. Wat een bemoediging
en aanmoediging voor ons die weg (terug) te durven
gaan. En het verhaal is niet uit. Er is daar de oudste
zoon, die de blijdschap en het feest totaal niet begrijpt.
Hij is zelfs boos.

En dan spreekt de Vader de volgende indrukwekkende
woorden in Luc 15:31b:

Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is,
is van jou. Is dit ons deel als we thuis zijn?

Pinksterfeest 316 heeft afwisselende programma’s voor
volwassenen, tieners, jongeren en kinderen. Er zijn
diensten, verdiepingsmomenten en ontspannende

en sportieve activiteiten! Voor programma kijk op de site.
www.pinksterfeest316.nl

Adres Pinksterfeest 316: Ald Duerswald 4a in
Wijnjewoude.

Namens het Team van Pinksterfeest 316,

Willem Jongsma
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Gemeentenieuws
Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen periode als bemoediging en
groet gegaan naar:
02-03-2025 Mw. Annie de Boer
16-03-2025 Mw. Jantiena Klomp
30-03-2025 Dhr. Jan v.d. Leeuw

Dhr. Sieberen en mw. Janke v.d. Meulen
13-04-2025 Dhr. v.d. Meulen Warrewei 11
27-04-2025 Dhr. Jan en mw. Rhodé Tanja
04-05-2025 Dhr. Douwe Jan en mw. Sylvia de Boer
11-05-2025 Mw. Sjoukje en dhr. Pope v.d. Molen en

Mw. Anita en dhr. Reinhard van Norel
In 40 dagen tijd zijn er verschillende gezamenlijke
diensten met Langezwaag gehouden.
Op deze zondagen was er geen bloemengroet vanuit de
kerkelijke gemeente Tijnje Terwispel.

Verjaardagen 75+
3 juni dhr. G op de Hoek Heawei 6 8406 AV Tijnje
9 juni mevr. ) vd Meulen-Overwijk
Breewei 21 8406 EB Tijnje
24 juni mevr. T de Boer-Jeninga
Stationsweg 74-22 8401 DS Gorredijk
30 juni dhr. Av d Bosch Mr. Roordawei 37 8406 ES Tijnje
7 juli dhr. HJongsma Smidte 54 8407 ET Terwispel

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan

even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

19


mailto:kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

BEDANKT

Een hand

Een woord

De kaarten en de bloemen die ik mocht ontvangen

na het overlijden van mijn man Willem Sissingh

doen zo goed

wanneer je iemand die je liefhebt ineens verliezen moet.
Dank daarvoor.

Jantiena Klomp

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven tijdens het korte ziek zijn en na het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze mem

Metje van der Leeuw Overwijk.

Het gemis is erg groot maar wij halen veel steun uit de
vele kaarten, appjes, bezoekjes die we (hebben)
ontvangen.

Nogmaals dank!

Jan van der Leeuw, kinderen en kleinkinderen

Loslitte yn Us libben, fésthalde yn Us hert...

Wij willen iedereen bedanken die rond en na het
overlijden van onze leave mem aan ons heeft gedacht en
met ons heeft meegeleefd.
Dat heeft ons goed gedaan.

Poppe en Sjoukje v.d. Molen- Ruiter.
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Opbrengsten collecten

12 mrt Werelddiaconaat € 241,10
16 mrt Diaconie € 113,95
Missionair Werk € 71,70

30 mrt Werelddiaconaat € 74,95
Kerk € 47,95

13 apr Diaconie € 71,30
Missionair Werk € 64,50

27 apr Diaconie € 56,50
Kerk € 38,40

4 mei Noodhulp Kerk in Actie € 95,00
Kerk € 62,38

11 meiZending Kerk in Actie € 71,95
Kerk € 70,55

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

8 juni Zending Kerken Myanmar bieden traumahulp aan
jongeren en aardbevingsslachtoffers

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021
plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige
voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en
jongeren  zijn door al het (natuur)geweld
getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaaktisin
Myanmar een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit
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doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij
traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden
ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De
Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders
om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid
van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van
Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar.

22 juni Binnenlands Diaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in
Nederland

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of
je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent of
helemaal niet over papieren beschikt, je belandt in lange
procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt
vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke)
initiatieven die deze mensen helpen met informatie,
advies en scholing om hun zelfredzaamheid te
stimuleren.

Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden
voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek
om opnieuw te beginnen.

29 juni Werelddiaconaat Moldavié

Kerk in Moldavié helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavié zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen
voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen

22



nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt
kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen
zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen.

6 Juli Werelddiaconaat Ghana

Stop kinderarbeid in de visserij

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en
jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is
verboden, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge
leeftijd met hun ouders mee. Zeker als zij niet naar
school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse
beloften bij hun families weghalen. Challenging Heights
zet zich in om kinderen die onder dwang in de visserij
werken, te bevrijden, op te vangen en te herenigen met
familie. Door voorlichting wil men nieuwe uitbuiting
voorkomen. Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en
voorlichting aan traditionele en religieuze leiders
worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt
dat kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat
onderwijs de beste manier is om uit de spiraal van
armoede te komen. Gezagsdragers worden getraind om
de wet te handhaven, zodat mensen die kinderen aan
het werk zetten gestraft worden.
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Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/kerken/21944

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/kerken/21433

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd

Tot nog toe geen oppas

Zondag 25 mei 9.30 uur dienst in Tijnje
Fan dumkes oant siikerbole/
een dienst voor jong en oud

voorganger: Mw. Nynke Stallinga
ouderling: Wim Vrijburg
collecte voor: le Diakonie

2e Kerk

bloemenbezorger:  W. Altena

Donderdag 29 mei  9.30 uur dienst in Tijnje

(koffiedrinken)
Hemelvaartsdag (een dienst waar gemeenteleden uit
Tjalleberd-de Knipe welkom zijn, zij hebben deze
zondag zelf geen dienst)

voorganger: Ds. F.W. Verbaas
organist: Dhr. H Riemersma
ouderling: Wim Vrijburg
collecte voor: le Diakonie
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2e Kerk

Zondag 1 juni 11.00 uur dienst in Terwispel
Heilig Avondmaal, (koffiedrinken)
voorganger: Ds. D.S. de Vries Nij Beets
organist: Dhr. O Jongsma
ouderling: Janneke Vrijburg
collecte voor: le Diakonie
2e Kerk

bloemenbezorger:  Johan en Ida Knobbe

Zondag 8 juni 9.30 uur dienst in Tijnje
1- Pinksterdag (gezamenlijke dienst met Langezwaag)

voorganger: Ds. F.W. Verbaas
organist: Dhr. Av d Meulen
ouderling: Ida Knobbe
collecte voor: le Zending

2e Kerk

bloemenbezorger:  Pieter Kik

Zondag 15 juni 9.30 uur dienst in Terwispel
(gezamenlijke dienst met Langezwaag)

voorganger: Ds. F.W. Verbaas
organist:
ouderling: Hilda Feenstra
collecte voor: le Diakonie

2e Kerk

bloemenbezorger:  Baukje Ipema
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Zondag 22 juni 9.30 uur dienst in Tijnje
Overstapdienst (koffiedrinken)

voorganger: Mw. Nynke Stallinga
organist: Mw. J de Reus
ouderling: Wim Vrijburg
collecte voor: le Diakonie

2e Kerk

bloemenbezorger:  Homme en Reinskje Lageveen

Zondagavond 22 juni 19.30 uur in Langezwaag,
Taizé viering met een projectkoor

onder leiding van Jan Andries Dijkstra.

i.s.m. Inspiratie in de regio en de RVK Gordeo
Organist Jan Postmus

Zondag 29 juni 10.00 uur dienst in Langezwaag
(koffiedrinken voor de dienst)
Slotdienst met medewerking van De Bazuin

voorganger: Ds. F.W. Verbaas

ouderling L. J. L. : Rinse Spits

ouderling T. T. : Hilda Feenstra

collecte voor: Wereld diakonaat Moldavie
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Zondag 6 juli

voorganger:
organist:
ouderling:
collecte voor:

bloemenbezorger:

9.30 uur dienst in Tijnje
(koffiedrinken)

Ds. P. Dijkstra uit Grou
Dhr. M v d Bos

Ida Knobbe

le Diakonie

2e Kerk

Boele en Taapke Nicolai
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Kijk vooruit
29 juni 2025

Bijbel: Lucas g:51-62 Kik btj Vieren voor uitleg byj dit werkblad
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